
Jaarverslag 2022 van de Stichting Palestina. 

De Stichting Palestina is in 1997 opgericht met als doel de strijd die het Palestijnse volk voert voor 

hun recht op zelfbeschikking te steunen door middel van het verstrekken informatie en het 

verwerven van morele, politieke en materiele (humanitaire) steun. 

Van meet af aan is die materiële steun vertaald in projecten die zich richten op economische 

zelfstandigheid, cultuur en vooral medische hulp. 

Gedurende enkele jaren was het ‘Dar Essalam ziekenhuis’ in het zuidelijk deel van de Gazastrook 

gelegen stad Khan Younis de begunstigde van onze inzamelingsacties. In 2021, na het succesvol 

afsluiten van eerdere acties, zoals voor een röntgenapparaat en een anesthesieapparaat, zijn wij nu 

begonnen aan acties voor kinderen, zoals voor een kinderspeelplaats en opvang van door 

oorlogsgeweld getraumatiseerde kinderen op de Gazastrook. 

Daarnaast beheert de Stichting een doorlopend noodfonds voor calamiteiten.   

In 2022 was de laatste lockdown in verband met de corona-maatregelen. Het gewone leven kwam 

weer op gang. We konden weer regelmatiger collecteren. In het verleden konden wij vaak rekening 

op de steun van Stichting De Wilde Ganzen. De collectes voor kinderenaangelegenheden zijn helaas 

niet altijd gesteund door Stichting De Wilde Ganzen, omdat……..   

Specifiek steunden we acties voor 

 ‘Takween’ in Jaballya (voor psychologische hulp aan getraumatiseerde kinderen); 

 ‘Playgrounds for Palestine’ in Gazastad (speeltuiin voor het Amal Weeshuis); en  

 het “Moeder en Kind Centrum” in Khan Younis. 
 

 We hebben online gecollecteerd, maar na Corona konden we ook weer diverse malen op straat 

collecteren in het centrum van Rotterdam.   

 De andere doelen van de Stichting, namelijk solidariteit met het Palestijnse volk en het informeren 

van het Rotterdams publiek, worden eveneens met de campagne bereikt. De collectes zijn een uiting 

van solidariteit en tijdens de collectes raken we regelmatig aan de praat met Rotterdam en proberen 

dan onze boodschap mee te geven. 

 


